
Tariq Ramadan ontslagen om de verkeerde reden

Written by Koenraad Elst
Monday, 12 August 2013 10:19 - 

De benoeming van de listige predikant Tariq Ramadan was twee keer fout: ongeschikt voor een
leerstoel aan de Erasmus-Universiteit Rotterdam wegens onwetenschappelijk, en ongeschikt
als integratiebemiddelaar voor de gemeente Rotterdam wegens aanhanger van een
conflictmodel, nl. de verovering van de niet-islamitische wereld door de islam. Hem nu ontslaan
had mogen gebeuren op grond van de genoemde bezwaren, maar een ontslag wegens "schuld
door associatie" (met een Iraanse TV-zender) is zwaar beneden peil.

  

Niet alleen heeft Tariq Ramadan geen enkele Nederlandse wet overtreden. Noch heeft men
hem in deze zaak enige inbreuk op de wetenschappelijke methode kunnen aanwrijven, en
evenmin een negatief effect op het samenleven van moslims en niet-moslims in Rotterdam. Er
is ook niet bewezen noch zelfs maar beweerd dat hij op die zender een specifieke verwerpelijke
uitspraak gedaan heeft. Als hij echt de tolk van een verlichte islam is, zoals stadsbestuur en
EUR beweerden toen ze hem benoemden, dan kan het toch alleen een goede zaak zijn om
hem zijn wijsheid in het Iraanse hart der duisternis te laten schijnen? Zou juist hij niet de
aangewezen man zijn om de in conservatisme versteende geesten in Teheran te ontdooien en
voor de multicultuur te winnen? En is het Iraanse regime dan wel echt zo vreselijk reactionair,
als het zo'n progressieve denker zo'n prominent forum verleent? De Nederlandse (net als de
Britse, Belgische enz.) autoriteiten, academische zowel als politieke, verkeren in radeloze
verwarring betreffende de islam.

  

  

(Brussels Journal, 27 aug 2009)
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